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Voorwoord 
Welkom bij de vierde editie van onze 
nieuwsbrief. Trots en blij willen we delen hoe 
we met onze stichting bijdragen aan een 
betere wereld. Samen zetten we stappen 
naar een hoopvolle toekomst! 
 
Verjaardag 
Soms krijgen we giften omdat mensen die 
jarig zijn of anderszins iets te vieren hebben 
onze stichting als cadeausuggestie noemen. 
Hartverwarmend en een mooie manier om te 
feesten én tegelijkertijd iets goeds te doen 
voor een ander.  
 

Vastenactie 2025  

In de vastentijd hebben 
we samen gewerkt met 
de Maria Parochie en de 
Parochie St. Jan om geld 
in te zamelen voor 
toiletblokken in een 
sloppenwijk in Jakarta. 
Het motto van onze 
vastenactie was: 

gezondheid groeit waar hygiëne bloeit! 
Van te voren hadden we een inschatting van 
de kosten gemaakt en ons doel was om dit 
bedrag op te halen. Het resultaat was boven 
verwachting en daar zijn we ontzettend blij 
mee! Nu kunnen de toiletblokken in deze 
sloppenwijk gebouwd worden.  
Met de meeropbrengst willen we bijdragen 
aan het opzetten en ondersteunen van kleine 

ondernemingen op 
Java die mensen met 
een beperking daar zelf 
opzetten. Zo kunnen zij 
op termijn grotendeels 
in hun eigen 
levensonderhoud 
voorzien waardoor hun 
levensomstandigheden 
verbeteren.   
 
Missiereis 
In april hebben we vanuit de stichting een 
bezoek gebracht aan onze projecten op Java 
en in Oost-Timor. We bezochten scholen 
voor speciaal onderwijs en groepjes van 
mensen met een beperking die in 
werkateliers bij elkaar kwamen. We spraken  
met schooldirecteuren, leerkrachten en 
ouders. Ook zijn we in de sloppenwijk van 
Jakarta geweest. Begeleid door de zusters 
van Charitas, die in deze wijk wonen, zagen 
we kleine huisjes, provisorisch in elkaar gezet 
van plastic, hout en zink. Complete gezinnen 
moesten het doen met een woning vaak niet 
groter dan een slaapkamer. Er was 
nauwelijks riolering of schoon drinkwater. 
De realiteit op deze plek is hard. Mensen 
worden er in armoede geboren zonder 
uitzicht op iets beters. Terugrijdend naar het 
centrum van Jakarta (een groter contrast is 
niet denkbaar), waren we stil. Armoede 
overwin je niet alleen met liefdadigheid. Wij 
zien het als een vorm van rechtvaardigheid. 
We hebben immers allemaal recht op een 
waardig en fatsoenlijk bestaan!  
 
En omdat beelden dikwijls meer zeggen dan 
woorden maakten we met behulp van eigen 
foto’s en filmpjes deze compilatie 
https://youtu.be/hUiDjvoHFWc. 
 
Op de website www.svsm.online kunt 
u meer lezen over het werk van de 
stichting.   
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